Impactverhalen

Wat doet ons vak eigenlijk met onze klanten en met onszelf?
Om daar wat meer inzicht in te krijgen interviewden we
professional organizers en hun klanten over dat onderwerp.
Het zijn hele persoonlijke en gevarieerde verhalen geworden,
die we 'impactverhalen” doopten. Soms heel nuchter,

soms heel emotioneel, maar allemaal indrukwekkend.







Een organizer
doet zo veel meer
dan opruimen

“In 2013 nodigden mijn compagnon en ik een
professional organizer uit, om onze werknemers
een cursus timemanagement te geven. Bij ons
bedrijf leiden we pas afgestudeerde WO'ers op
tot trainees in de IT. Onze werknemers zijn jong
en onervaren. De cursus timemanagement beviel

uitstekend.”




‘De professional organizer was een rustige
persoonlijkheid. Ze oordeelde niet, stelde
open vragen en kwam met concrete adviezen
waar iedereen in het bedrijf wat aan had.
Omdat de samenwerking tussen mijn
compagnon en mij al een tijdje niet zo goed
liep, vroeg ik haar om eens met ons te
komen praten. Tijdens dat gesprek stelde
ze alleen maar vragen. Door die te beant
woorden, kwamen mijn compagnon en ik
erachter dat we al een poos niet meer op
éen lijn zaten. Ik haalde energie uit het
opleiden van trainees, mijn compagnon
werkte liever met professionals. Ik ben

een ondernemer die risico's niet schuwt,
mijn compagnon had vooral behoefte aan
vastigheid en voorspelbaarheid. Na die
bijeenkomst heeft mijn compagnon besloten
een andere weg in te slaan. Ik vond het
fascinerend om te zien hoe ze er al vragen
stellend in slaagde om de vinger op de
zere plek te leggen.

Bij de term ‘professional organizer denken
veel mensen aan een mevrouw die je helpt
met je kledingkast opruimen. Maar een
organizer doet zoveel meer. Hij of zij laat je
nadenken over jezelf. Waar sta je voor? \Xaar
ben je mee bezig? Hoe pak je dat zo efficiént
mogelijk aan? Dat zijn heel wezenlijke vragen,
die iedereen zich regelmatig zou moeten
stellen.

De afgelopen jaren heb ik geregeld een
beroep gedaan op dezelfde professional
organizer. Als ik zag dat een van mijn werk-
nemers ergens mee worstelde, opperde ik:
ga eens met haar praten. Soms kreeg ik dan
de reactie: Waarom? Ik kan toch prima plan-
nen? Maar daar gaat het niet om. ledereen
kan dingen in een agenda zetten. Het gaat
erom, dat je rust en ritme in je werk vindt.

‘Het gaat erom dat je rust

en ritme in je werk vindt’

Ze komt langs op de werkvloer, observeert
wat een werknemer doet, stelt vragen en
schrijft een rapport met concrete tips. Dat
heeft in alle gevallen gunstig uitgepakt. Niet
per se altijd voor mij als manager, maar wel
voor de werknemer zelf. Dat vind ik zo mooi
aan haar: haar doel is altijd om de persoon te
helpen, niet de organisatie.

Ik kan bijvoorbeeld willen dat iemand effi-
ciénter gaat werken en dus: meer werk gaat
verzetten. Maar wanneer zij met zo iemand
gaat praten, kan het zijn dat diegene zijn
taken en verantwoordelijkheden beter gaat
afbakenen. In de praktijk kan dat betekenen
dat iemand niet per se meer werk gaat
verzetten, maar wel weer met plezier en
energie naar zijn werk gaat. Dat zie ik als winst.

Minstens zo belangrijk als targets en resul-
taten vind ik het, dat mijn werknemers goed
in hun vel zitten. Als ik daaraan kan bijdragen
door als manager een professional organizer
in te schakelen, doe ik dat met liefde"”




vragen mag

“In 2016 kreeg ik te horen dat mijn moeder ongeneeslijk
ziek was. Een enorme schok, want mijn moeder en ik
hadden een heel hechte band. Ze was mijn steun en
toeverlaat; vier keer per week paste ze op mijn kinderen
en ze sprong vrijwel dagelijks bij in het huishouden.
Daarnaast hield ik ongelooflijk veel van haar. Toen bleek
dat het een uitzichtloze situatie was, liet ik alles uit mijn

handen vallen om haar bij te staan.”




‘In de laatste maanden van haar leven
probeerde ik terug te doen wat zij in veertig
Jjaar voor mij had gegaan. Terwijl ik daarmee
bezig was, overleed, volkomen onverwacht,
mijn vader. Toen ook mijn moeder zeven
weken later stierf, was het fundament
onder mijn bestaan weggeslagen.

Niet alleen emotioneel had het overlijden
van mijn ouders een enorme impact; ook
praktisch was het een uitdaging. Ik bleef
achter met een ouderlijk huis vol dierbare
spullen, dat ontruimd en verkocht moest
worden. Daarnaast heb ik een fulltime baan
en drie kinderen. Nog duidelijker bleek, ho-
eveel mijn moeder al die jaren voor me had
gedaan, ook in huis. Neem alleen al de was.
Met drie kinderen en twee volwassenen in
huis moet je daar eigenlijk continu mee bezig
zijn. Ik kreeg dat niet voor elkaar, zodat er een
chaotische situatie ontstond. Schone was
vouwde ik wel op, maar liet ik vervolgens in
manden staan. Spullen uit mijn ouderlijk huis
waarvan ik geen afstand kon doen, nam ik
mee. Langzaam maar zeker slibde de zolder
van mijn huis dicht.

Als ik dingen niet onder controle heb, kan ik
dwangmatige gedachten krijgen. Op een
gegeven moment merkte ik dat ik op mijn
werk bezig was met de situatie thuis. Ging
alles wel goed en op mij manier? Daar werd
ik enorm onrustig van. Toen wist ik, dat ik
hulp nodig had. [k ben gaan googlen en vond
een professional organizer bij mij in de buurt.
De eerste keer dat ze langskwam, moest ik
wel wat overwinnen. Maar het was een heel
prettig mens en ik voelde vrijwel direct dat
ik haar kon vertrouwen.

Ovganiaers

‘Het geeft rust om te

weten dat ik niet alles

alleen hoef te kunnen'’

In het begin spraken we wekelijks af. Er waren
dagen dat ik alleen maar heb gehuild, maar
ook dagen dat ik heel hard heb gewerkt en
grote slagen maakte. Als ik ergens geen
afstand van kon doen, zoals het mooie
speelgoed dat de kinderen van mijn moeder
hadden gekregen, bedacht ze een goed
doel waar ik het aan kon schenken.

Ook fijn was het, dat ze alles meteen meenam.
Zelf kan ik iets in mijn auto zetten en er
vervolgens nog twee jaar mee rondrijden.
Ook kan ik haar altijd appen met praktische
vragen.

Op een dag kwam mijn organizer met het
boek Opgeruimd leven met AD(H)D. Toen ik
het las was het alsof ik in de spiegel keek. Ik
heb me niet laten onderzoeken; ik wist het
meteen: dit gaat over mij. De wetenschap
dat mijn hersenen anders werken dan die van
anderen, waardoor ik met sommige dingen
meer moeite heb, heeft een groot verschil
gemaakt. Het geeft rust om te weten dat ik
niet alles alleen hoef te kunnen. [k mag om
hulp vragen




| lefdevol
aanduwen

“Mensen helpen om de beste versie van zichzelf te
worden is mijn diepste drijfveer. Om die reden ben ik
in 2003 de opleiding tot professional organizer gaan
volgen. Voor die tijd werkte ik in het debiteurenbeheer.
Het ging me goed af om mensen facturen te laten

betalen, maar ik wilde meer dan dat.”




‘Als professional organizer kan ik een wezen-
lijke bijdrage leveren aan de maatschappij.
Sommige mensen redden het nu eenmaal
niet zonder een zetje in de rug. ‘Liefdevol
aanduwen’, noem ik het zelf.

Ik werk met de ingewikkeldste categorie
cliénten: de hoarders; dwangmatige verza-
melaars, die vaak meervoudige psychische
problemen hebben. Ze komen bij mij via de
afdeling WMO van de gemeente. In de loop
van de jaren ben ik steeds meer een hulpver-
lener geworden. Want ik doe zoveel meer
dan alleen helpen met opruimen.

Veel van mijn cliénten hebben weinig sociale
contacten; ik ben heel belangrijk voor ze.

Als het nodig is, kan ik streng zijn en houd ik
cliénten een spiegel voor. Maar mijn belang-
rijkste taken zijn toch luisteren en troosten.

Ik kom zo veel leed tegen. Dat heb ik van
tevoren wel onderschat.

Soms kom ik in huizen die tot aan het plafond
zijn volgestouwd met rommel. Voor al mijn
cliénten zijn spullen ontzettend belangrijk.
Ze zijn een verlengde van henzelf. Zo had

ik een cliént die voor elke belangrijke
gebeurtenis in haar leven een tasje had
gekocht. Van geen van die tasjes kon ze
afstand doen. Ze maakten deel uit van haar
geschiedenis; er een wegdoen voelde

alsof ze een deel van zichzelf wegdeed.

Een andere cliént spaarde lege flessen. Ze
moesten allemaal bewaard blijven. Zoiets
moet ik accepteren. Ik kan mijn cliénten niet
dwingen om dingen weg te gooien; ze
moeten het zelf willen. In de loop van de
jaren heb ik moeten leren om op mijn han-
den te gaan zitten en me aan te passen aan
het tempo van mijn cliénten. Dat kost veel
energie.

‘Als organizer moet je een

engelengeduld hebben en

nooit oordelen’

Ooit was er een cliént die tegen me snauwde.
Dat vond ik lastig. Opeens realiseerde ik me
dat zijn gedrag me deed denken aan mijn
vader, die vroeger vaak tegen me uitviel. Op
dat moment wist ik dat ik met deze cliént
moest stoppen. Ik kon er niet voldoende voor
hem zijn, omdat ik te veel met mezelf bezig
was. Daar moet je altijd alert op zijn in dit vak.

Het risico van dit werk is dat je hoofd te vol
raakt. Je ziet zoveel troep en viezigheid; dat
moet je af en toe van je afzetten en dan even
iets voor jezelf doen. Bij mij is dat tuinieren.
Als ik dat niet regelmatig doe, lukt het me
niet meer om geduldig te zijn tegen mijn
cliénten. En dat is een absoluut vereiste.

Als organizer moet je een engelengeduld
hebben en nooit oordelen.

Omdat ik het gevoel had dat ik tekortschoot
in mijn kennis, ben ik een paar jaar geleden
opnieuw gaan studeren: Verlieskunde en
Social Work. De extra kennis helpt me om
mijn cliénten nog beter te begrijpen. Zo
verdiep ik mijn werk steeds meer. Daardoor
kan ik het met liefde blijven doen’
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Knopen doorhakken
en afstand doen

“Terugkijkend is het een wonder dat ik het tot mijn 52ste
heb volgehouden zonder professional organizer. Mijn
twee kinderen heb ik grotendeels alleen opgevoed,;
daarnaast heb ik jarenlang gewerkt, eerst bij een bank,
later als sociaal pedagogisch werker. Mijn huishouden
was altijd een rommeltje, dat wel. Maar mijn kinderen
zijn niets tekortgekomen. Dat was in mijn eigen jeugd

wel anders.”
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“Mijn vader was op zich een prima man, maar
hij was alcoholist. Daardoor was hij mijn hele
Jjeugd emotioneel afwezig. Mijn moeder had
tijdens de Tweede Wereldoorlog in een
Jappenkamp gezeten en was zwaar getrau-
matiseerd. Zij was een hoarder; ze bewaarde
alles en het was een grote chaos bij ons
thuis. Daarbij was mijn moeder door haar
trauma onvoorspelbaar en driftig, ze kon heel
wreed zijn tegen mij en mijn broertjes en zus.
Als kind was ik daarom voortdurend op mijn
hoede. Tot overmaat van ramp werd ik als
tiener seksueel misbruikt door een oppas.

Ondanks, of misschien wel dankzij mijn
moeilijke jeugd, heb ik keihard gewerkt om
iets van mijn leven te maken. Ik wilde per se
niet zo worden als mijn ouders. Als dertiger
zocht ik psychologische hulp om mijn
Jjeugdtrauma's te verwerken. Helaas kwam
ik terecht bij een malafide psycholoog die
me seksueel misbruikte. Dat heeft jarenlang
geduurd.

Drie jaar geleden stortte ik volledig in. Tot dan
toe was het steeds nog wel gelukt om voor
mezelf te zorgen; nu ging dat echt niet meer.
Ik was zwaar depressief en suicidaal. Toen
pas kreeg ik de hulp die ik nodig had. Mijn
chronische vermoeidheid en warrigheid
kregen een naam: Post Traumatische Stress
Syndroom (PTSS). Ik kreeg een psychiatrisch
hulpverlener, die zag hoe ik naast mijn
psychische problemen ook worstelde

met dagelijkse taken.

Als kind heb ik nooit het goede voorbeeld
gehad en door mijn PTSS overzie ik niet wat
ik moet doen. In mijn hoofd loopt alles door
elkaar. Ik ben chronisch moe, heb vaak migraine
en vergeet doorlopend van alles.

‘Ze legde een fundering van

systemen, waardoor ik kon

blijven functioneren’

Mijn hulpverlener bracht me in contact met
een professional organizer. Die hielp me om
stap voor stap structuur aan te brengen in
mijn leven. Dankzij haar heb ik nu een vast
dagprogramma, overzicht in mijn post en
financién, geordende kasten, ordners waarin
ik alles kan opbergen en harmonische kleuren
in huis. Daardoor ervaar ik veel meer rust in
mijn hoofd.

Ook heb ik dankzij mijn organizer afstand
kunnen doen van allerlei overbodige spullen.
Ik bewaarde van alles. Aan al die spullen had
ik een herinnering, soms niet eens een leuke.
Toch kon ik ze niet wegdoen. Mijn organizer
hielp me om knopen door te hakken en om
afstand te doen van spullen; een emotioneel
proces. Van sommige dingen heb ik een foto
gemaakt, zodat de herinnering bewaard
bleef zonder ruimte in te nemen. Dat soort
slimme oplossingen had ik uit mezelf nooit
bedacht.

Wat mijn organizer me gaf, was veel meer
dan praktische hulp. Ze legde een fundering
van systemen, waardoor ik kon blijven func-
tioneren. In een tijd waarin ik het liefste dood
wilde, gaf zij me weer vaste grond onder de
voeten. Je kunt wel zeggen dat haar hulp
levensreddend is geweest”
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professional organizer

Opruimcoach

dekt de lading niet

“Het is jammer dat er geen goed Nederlands woord
bestaat voor professional organizer. Opruimcoach dekt
de lading niet. Een organizer doet meer dan helpen met
opruimen; hij of zij creéert ruimte, zowel letterlijk als
figuurlijk, waardoor mensen weer toekomen aan de

dingen die ze echt graag doen.”
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